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Orde van dienst voor 26 april 2026    

         

 

VOORBEREIDING 

Welkom   

 (Eventueel: we oefenen een lied)  

Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan zo mogelijk) 
Ouderling:  Onze hulp in de Naam van de Heer  
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Ouderling:  Verborgen Licht, stilte die ons zoekt, 
 die ons hart opent en ruimte maakt.  
Allen: Wees in ons kracht, hoop en warmte. 
  En wijs ons de weg door uw Geest,  
 die ons levend maakt. Amen 
 

Eerste lied:  Lied 217 

 

2.Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

3.Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

4.Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
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5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 
 

Groet:  

Voorganger: De Heer zij met jou!  

Gemeente: Ook met jou zij de Heer!  

(Hierna gaan we weer zitten) 

Gebed om ontferming Lied 300 c  

 

Gloria: 4x  
Ik zal zingen de Heer, zolang ik besta,  
ik zal loven mijn God zolang als ik leef 
Want mijn vreugde vind ik in God,  
want mijn vreugde vind ik in God.  

 

WOORD 

Waar het over gaat, vandaag   

Er is tienerdienst op zondag 26 april,  

Tieners nemen een licht, ontstoken aan de Paaskaars, mee naar hun 
eigen ruimte.  

Lezing Ezechiël 34 1-10 

1In het negende jaar, op de tiende dag van de tiende maand, richtte 
de HEER zich tot mij: 2‘Mensenkind, schrijf op welke dag het is, de 
precieze datum, want vandaag is het de dag dat de koning van Babylonië 
het beleg voor Jeruzalem heeft geslagen. 3Vertel dit opstandige volk een 
verhaal, zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Zet de kookpot op en 
giet er water in. 4Vul de pot met vlees, met schenkel en schouderstuk, 
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met de mooiste stukken en de beste bouten. 5Neem het vetste dier uit de 
kudde, stapel hout op onder de pot, laat het water koken en zieden, laat 
de bouten sudderen. 

6Daarom – dit zegt God, de HEER: Wee de bloedstad! Een pot met 
aangekoekt vuil is zij, een pot waar het vuil niet van afgaat; haal de 
stukken vlees er een voor een uit – er is geen lot op de stad 
gevallen. 7Het bloed dat ze vergoten heeft, is nog niet verdwenen. Op een 
kale rots blijft het liggen, ze heeft het niet laten weglopen over de aarde, 
waar het in de grond kan verdwijnen. 8Opdat mijn toorn kan opkomen, 
opdat Ik het bloed kan wreken, heb Ik het op de kale rots laten liggen, 
waar het niet kan worden toegedekt. 

9Daarom – dit zegt God, de HEER: Wee de bloedstad! Ikzelf zal een groot 
vuur aanleggen. 10Zorg voor veel brandhout, steek het vuur aan, laat het 
vlees verbranden, het vocht verkoken en de botten verkolen.  
 

Uitleg  

Psalm 23, 1 en 2 
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Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 

Lezing Johannes 10, 11-16 

11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven 
voor de schapen. 12Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en 
niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op 
de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen 
kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen 
en mijn schapen kennen Mij, 15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. 
Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, 
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 
herder.  

Uitleg 

Lied 23 b, 3,4,5 
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4: De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

5: De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 

 

Meditatiemoment 

ANTWOORD 

Lied 647  
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2: Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

3: Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan

 
4: Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

 

Mededelingen 

Inzamelingen: 1. Diakonie & Kerk 2. Kliederkerk 
(Ieder dit dat wil kan een lichtje ontsteken aan de Paaskaars…) 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden , beantwoord met: (uit Iona) 

 

Stil gebed en Onze Vader met lied 1006 
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Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

 

  

Slotlied (zo mogelijk staande) lied 982  
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2: Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

 
3: In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 

Zending en zegen 

Beaamd met:   

 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en limonade in de foyer!  

Actuele informatie is te vinden op: www.kerkincamminghaburen.nl 

 


